LITURGIE

voor de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Baukje Bosma - de Haan

< Stroobos, 8 juni 1945 T Gerkesklooster, 11 juli 2020
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Vrijdag 17 juli 2020 om 13.30 uur

in de Hervormde kerk te Gerkesklooster

Pastor: Froukje Wesseling
Muzikale medewerking: familie Kamminga



Voorafgaand aan de dienst
mugziek en fotobeelden van Baukje haar leven

Aanvangslied: ‘U behoort geheel mijn leven’

Chr. Mannenkoor WesterLauwers
Welkom en opening
Aansteken van de kaarsen
Zingen: Nieuwe Liedboek 675

1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liethebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen, al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven, zal Hij ons geven,
als wij herboren, Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege, voor ons verkregen,
Gij zult op aarde, de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten, en in U weten,

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Gebed



Familiemoment:

- het verhaal van de bloemenslinger
- woorden van Thea Lien en Siebren

Kinderlied:

Ik ga slapen ik ben moe,

‘k sluit mijn beide oogjes toe.
Here houdt ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.
Amen.

In memoriam door het gezin van Baukje

Muziek: ‘The road ahead is empty’
City to city

Schriftlezing: Psalm 139: 1-6 en 13, 14

"Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

2 u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten.

3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

* Geen woord ligt op mijn tong,

of u, HEER, kent het ten volle.

> U omsluit mij, van achter en van voren,

u legt uw hand op mij.

¢ Wonderlijk zoals u mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

B U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.
4 Tk loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.



Schriftlezing: Prediker 3: 11

' God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven,
en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven.

Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind
doorgronden.

Zingen: Nieuwe Liedboek 753

1.

Er is een land van louter licht

waar heil’'gen heersers zijn.

Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,

in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,

als Israél ‘t beloofde land

zag over de Jordaan.

Overdenking

‘Mijn tijden.......... zijn in Uw hand’

Muzikaal moment door de familie Kamminga

1.

Blijf bij mij Heer, als ‘t zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.

Als vrienden henengaan in stormgetij,

blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.

Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt,
ach, nimmer geeft ons d’aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;

maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!



3. Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en ‘k zie de poorten voor mij opengaan
en Gij mij d’ogen sluit, dan juich ik blij,
in leven en in dood waart Gij met mij.

Dankwoord
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 270- Evangelische Liedbundel

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.

Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,

wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Zegen



Tijdens de uitgeleide speelt de organist: ‘Laten wij nu begraven’

uit het Oratorium ‘Als de graankorrel sterft’

Laten wij dan nu begraven

wie haar taak hier heeft gedaan,
toevertrouwen aan de aarde
met haar woorden verdergaan.

Laten wij dan nu de tranen
van verdriet en van gemis,
laten vallen op de aarde
die ons wieg en woning is.

Laten wij dan nu verzorgen
wat er bleef van deze mens,
weten dat haar geest geborgen
bij de Bron van alles is.

BI] HET GRAE:

Kort woord van bezinning

Gebed: ‘Onge Vader’






